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DOORGEVEN EN VOORLEVEN

‘Leven in 
vertrouwen, 
dat gun ik 
iedereen’
INTERVIEW • Redactievergade­
ringen van Kerk in Zoetermeer 
monden vaak uit in interessante 
en diepgaande gesprekken over 
het maandthema, dat we kiezen  
bij de actualiteit van wat er in 
kerk en samenleving omgaat. 
Gedachten en ideeën, voor­
stellen en onmogelijkheden 
passeren de revue en uiteindelijk  
komen we uit op een taak­
verdeling, waar iedereen  
enthousiast mee aan de slag kan. 
Zo ook bracht het thema ‘Geef 
het door’ voor dit februari­
nummer ons op veel invals­
hoeken. Die hebben we  
gerubriceerd en gekoppeld aan 
mooie passende Bijbelteksten. 
We stelden ons de vragen:  
wat geef je door, aan wie,  
wat is je motivatie, je doel?  
Is doorgeven ook voorleven 
en hoe doe je dat dan? En met 
vooral deze laatste vraag klopte  
ik aan bij ds. Erika Dibbets- 
van der Roest, predikant van 
de Ichthuskerk-gemeente 
Zoetermeer-Noord. 

‘Deze woorden, die Ik u heden 
gebied, moeten in uw hart zijn.  
U moet ze uw kinderen inprenten 
en erover spreken wanneer u in 
uw huis zit en wanneer u over de 
weg gaat, wanneer u neerligt en 
wanneer u opstaat.’
� Deuteronomium 6:6-7

’Er is onnoemelijk veel om door 
te geven’, zegt ds. Erika Dibbets. 
‘De woorden uit Deuteronomium 6  
zijn ons toevertrouwd om er  
betekenisvol naar te leven en  
om ze door te geven. 
Er is een rijke schat aan  
verhalen en teksten in de Bijbel.  
Daarin zit wijsheid in de vorm  
van levenslessen en ervarings­
verhalen van mensen.  
Deze schat bevat ook richtlijnen 
om te ontdekken wat wel en  
niet past in Gods bedoeling  
met Zijn schepping.’ 

’We staan in een traditie die een 
zoektocht is, omdat er wisselende  
inzichten zijn en verhalen met 
verschillende betekenislagen.  
Om door te kunnen geven kun  
je actief deel uitmaken van die 
traditie, of er vanuit een basis­
vertrouwen een eigen invulling 
aan geven.’ 
‘Doorgeven gaat ook over zin­
geving. De Bijbel reikt ons een 
idee aan over onze oorsprong, 
maar ook over een mogelijke toe­
komst en de weg daar naartoe. 
Dat geeft perspectief, betekenis 
en inhoud aan ons bestaan.
Het door te geven woord is ook 
Jezus, Zoon van God en Zoon 
van Mensen, vleesgeworden 
Woord van God. Wat aan Zijn 
menswording voorafging, vindt 
vervulling in Hem. Wat er daarna 
kwam, vindt oorsprong en doel 
en zin in Hem.’

‘In je manier van 
leven kun je laten zien 

wat geloven is’

Is voorleven ook een  
vorm van doorgeven?  
En hoe doe je dat?
‘Door een gelovige manier van 
leven in de omgang met mensen 
en de situaties die zich voordoen 
kun je laten zien wat geloven is. 
Persoonlijk geloof valt niet over 
te dragen, de inhoud van geloven 
wel. Kennis, verhalen, ervaringen 
zijn over te dragen, maar het 
daadwerkelijke geloven moet  
vanuit elke persoon zelf komen. 
Dat kunnen we alleen als we op 
één of andere manier zijn geraakt 
en aangesproken door Gods Heilige 
Geest. Als je eenmaal gelooft, kun 
je elkaar bemoedigen, inspireren, 
ondersteunen en onderwijzen.’

Waarom wil je dat 
doorgeven?
In antwoord op deze vraag put 
ds. Erika uit persoonlijke ervaring. 
‘Ik heb gemerkt hoe bevrijdend 
Gods Woord kan zijn en hoeveel 
kracht ervan uitgaat. Het geeft 
innerlijke rust en een gevoel van 
verbondenheid met generaties 
voor ons en generaties die  
komen. 
Het is een verbondenheid met  
de hele mensheid en met de 
schepping. Daaruit komt solida­
riteit en rechtvaardigheid voort, 
waardoor je bereid bent in actie 
te komen en het op te nemen 
tegen onrecht. 
Het geloof geeft zekerheid en 
houvast: er is Iemand die vol lief­
de en genade met mij verbonden 
is. Aan die God, die bij machte 
is veel meer te doen dan ik kan 
bedenken, vertrouw ik mij toe.  
Zo kan ik leven: in vertrouwen.  
En dat gun ik iedereen.’ 

‘Mensen helpen 
op het spoor van 
God te komen’

Aan wie geef je het door? 
Op deze vraag kan ds. Erika kort 
en bondig zijn: ‘Aan de mensen 
in de kerk en verder aan ieder 
die op mijn pad komt en er voor 
openstaat.’

Wat denk je te bereiken?
‘Ik span mij ervoor in mensen te 
helpen op het spoor van God te 
komen. Ook doe ik mijn best om 
allerlei misverstanden over Bijbel, 
kerk en geloof uit de wereld te 
helpen. En ten slotte probeer ik 
bij te dragen om muren tussen 
christenen te doorbreken en 
kloven tussen kerk en wereld te 
overbruggen. Zo hoop ik bij te 
dragen aan het werk van Gods 
Geest in de harten en levens van 
mensen.’

•	 Hanneke Lam

KiZ-REDACTEUR

Geef het door! 

Beste KidZzers, 

Deze keer gaan we op zoek in de Bijbel. 
Hierin staan heel veel namen. Zoek en 
vind de negen namen en zet daarna alle 
eerste letters achter elkaar. Als je dat 
goed doet, vind je een belangrijk woord 
dat in deze krant ook op verschillende 
plaatsen staat.

Veel plezier en stuur je oplossing in naar 
kidz@kerkinzoetermeer.nl Want je weet 
het: goede inzendingen worden beloond! ?

LEZERSVRAAG

 En u? 
 Wat vindt u 

belangrijk om 
door te geven? 

En hoe lukt dat? 
Reageer naar   

redactie@kerkinzoetermeer.nl 
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KERK & GELOOF

OECUMENISCHE AVONDGEBEDEN 

‘Vreugde bij wat ik kan 
en mag bijdragen’ 
INTERVIEW • Met de vraag ‘Wat geef jij door?’ begonnen Hilbert 
van Essen en ondergetekende een gesprek naar aanleiding 
van het gelijknamige thema voor dit februarinummer van  
Kerk in Zoetermeer. Voordat we tot de kern van het antwoord 
kwamen, gaf Hilbert direct duidelijk aan wat zijn uitgangspunt is. 
Hij kwalificeert zichzelf als doener. ‘Ik heb ook een meditatieve 
kant, maar geloven is voor mij de mouwen opstropen en aan 
de slag gaan.’ 

HILBERT VAN ESSEN 
is voorzitter van de 
Taakgroep Vieren 
van de protestantse 
wijkgemeente Zoeter­
meer-Noord en lid  
van de werkgroep 
Oecumenisch Vieren. 
Daarin is hij actief bij 
onder meer de organisatie  
en realisering van de Week  
van Gebed voor de eenheid van  
christenen. Onder het thema  
‘Eén van Geest’ werden eind  
januari een week lang elke 
avond in verschillende kerken 
in Zoetermeer oecumenische 
avondgebeden gehouden. Hilbert 
verzorgde op dinsdagavond het 
Avondgebed in de Ichthuskerk. 

‘Eén van Geest 
de weg van vrede 

bewandelen’

Wat wil hij doorgeven? ‘Dat wij 
één van Geest willen zijn en de 
weg van de vrede willen bewan­
delen. Door in gebed te gaan  
proberen we daar vorm aan 
te geven. De Geest geeft ons 
de gave en ik denk daarbij aan 
Johannes 14, waar Jezus zegt: 
‘Mijn vrede geef Ik u’.’ 
Hilbert is ervan overtuigd dat  
het goed is hiervoor te bidden  
in de oecumenische setting.  

‘We realiseren ons te 
weinig dat we 

onderdeel zijn 
van een  
wereldwijde  
beweging 
en dat 
iedereen 

respect 
verdient.’ 

Een Avond­
gebed in een 

andere kerk 
bijwonen 

met andere gewoontes 
op een andere tijd, werkt 
volgens Hilbert motiverend. 
Zijn drive is gemeenteleden 
nieuwsgierig te maken, 
zodat zij bewust participe­

ren en niet alleen consumeren. 
Ook hoopt hij mensen ‘van buiten’  
over de drempel te krijgen. 
Hij vindt het belangrijk dat we 
verder kijken dan we gewend 
zijn, over de eigen grenzen heen. 
‘Als er dan achteraf een positief 
geluid klinkt, zoals bezoekers die 
een Taizé-lied zingend de kerk 
verlaten, dan geef je wat mee’, 
vertelt Hilbert enthousiast. 
Daarom vindt hij het fijn de  
oecumenische Avondgebeden te 
organiseren en er ook leiding aan 
te geven. Hij geeft op die manier 
door wat hij belangrijk vindt en 
hoopt veel mensen daarin te  
betrekken en aan te spreken. 

Veel mensen erin 
betrekken en hopen 

aan te spreken

Op de vraag of ‘doorgeven’ voor 
hem ook ‘voorleven’ is geeft hij 
een direct en duidelijk antwoord: 
‘Ik doe het niet om een voorbeeld 
te zijn en ik heb niet het idee dat 
iemand anders het niet zou  
kunnen organiseren. Mijn drijf­
veer is de vreugde die ik ervaar 
bij wat ik kan en mag bijdragen 
aan het oecumenisch samenzijn.’

Ondertussen is Hilbert van Essen 
al weer druk bezig met de  
organisatie van de Vespers die  
in de Veertigdagentijd in zijn  
eigen Ichthuskerk gehouden  
worden. Een doener, die de  
mouwen opstroopt en  
aan de slag gaat.

• Hanneke Lam  

KiZ-REDACTEUR

‘Geef het door!’ – 
zes richtinggevers

	 Geloof en waarden  
doorgeven aan de  
volgende generatie
Deze woorden, die ik u heden gebied, 
moeten in uw hart zijn. U moet ze uw 
kinderen inprenten en erover spreken 
wanneer u in uw huis zit en wanneer 
u over de weg gaat, wanneer u  
neerligt en wanneer u opstaat. 

Deuteronomium 6:6-7

Anderen dienen en liefde  
en zorg doorgeven aan  
de gemeenschap
Want u bent geroepen tot  
vrijheid, broeders; alleen,  
gebruik de vrijheid niet als een  
aanleiding voor het vlees, maar  
dien elkaar door de liefde. 

Galaten 5:13

Het evangelie delen  
met anderen
Ga dan heen, onderwijs al de volken, 
hen dopend in de Naam van de  
Vader en van de Zoon en van de  
Heilige Geest, hun lerend alles wat  
Ik u geboden heb, in acht te nemen.  
En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
de voleinding van de wereld. Amen. 

Matteüs 28:19-20

Het doorgeven van  
kennis en wijsheid 
En wat u van mij gehoord  
hebt onder vele getuigen, vertrouw 
dat toe aan trouwe mensen, die 
bekwaam zullen zijn om ook 
anderen te onderwijzen. 

2 Timoteüs 2:2

Behouden en doorgeven  
van kerkelijke tradities  
en rituelen
Sta dan vast, broeders, en houd u 
aan de overleveringen die u geleerd 
zijn, hetzij door ons woord,  
hetzij door onze brief. 

2 Tessalonicenzen 2:15

Het doorgeven van de  
liefde en genade die we  
van God ontvangen 
Maar wees ten opzichte van  
elkaar vriendelijk en barmhartig,  
en vergeef elkaar, zoals ook God  
in Christus u vergeven heeft. 

Efeziërs 4:32

Bel na overlijden 
079 - 343 43 03 
wij zijn 24 uur per dag 

bereikbaar!

Van Dongen 
UitvaartZorg & UitvaartCentrum

Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
079 - 343 43 03 • www.vduz.nl

UitvaartZorg & UitvaartCentrumUitvaartzorg 
met 

karakter

Kleinschalige onderneming 

met persoonlijke zorg en 

aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

ZEKER VAN VAKWERK
ZEKER VAN DORP

Van Dorp – uw technisch dienstverlener
Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand
vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en
denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten
en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers  
met passie voor techniek. Met vakkennis en persoonlijke
aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen.  
U bent verzekerd van een gezonde leef- en werkomgeving. 
Dankzij onze landelijke overkoepeling en regionale  
aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met  
ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu

Ook adverteren in Kerk in Zoetermeer? Bekijk onze 
advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! 
www.kerkinzoetermeer.nl ��| advertenties@kerkinzoetermeer.nl 

Advertenties

VAN DE REDACTIE

Geef het door! 

Soms begint het met iets heel kleins: een gesprek na  
de dienst, een onverwachte glimlach, een gedachte  
die je bijblijft. Onlangs liep ik op een doordeweekse 

dag door het Zoetermeerse Stadshart toen iemand me  
aansprak die ik slechts zijdelings kende. ‘Jij zit toch bij die 
kerk?’ vroeg diegene. ‘Ik lees soms jullie blad. Het ziet er  
zó uitnodigend uit dat ik het steeds even inkijk.’ 
Dat kleine moment raakte me. Het herinnerde me eraan  
dat onze kerkkrant niet alleen een bron van verbinding binnen 
de gemeente is, maar ook een open venster naar buiten.  
Wij willen dat Kerk in Zoetermeer aantrekkelijk is voor  
meelevende leden, maar óók nieuwsgierigheid wekt bij  
mensen aan de rand of ook buiten de kerk. 

Dat is de kracht van ‘Geef het door!’. Wat wij samen delen 
– verhalen, geloofservaringen, mooie momenten, interviews, 
aankondigingen – blijft niet binnenskamers. Het straalt door 
in onze omgeving. Kerk in Zoetermeer mag gerust hét visite-
kaartje van de Protestantse Gemeente Zoetermeer genoemd 
worden. Daarom wordt het ook bezorgd bij scholen, gezond-
heidscentra, boekenwinkels, moskeeën, collega-kerken en 
persoonlijk geïnteresseerden. En tegelijk groeit de verbinding 
binnen de gemeente wanneer we elkaar beter leren kennen, 
ook over de vier PGZ-wijkgemeenten heen. 
Een opgewekte toon, herkenbare thema’s en ruimte voor 
ieders stem: het helpt ons om ons meer met elkaar verbonden 
te voelen, iets waar wij als redactie bewust naar streven. 
Daarom is de redactie samengesteld uit betrokken leden  
van alle vier de protestantse wijkgemeenten en werken we 
samen met verschillende medewerkers. 

We hopen dat dit nummer u iets biedt dat u zelf weer kunt 
doorgeven – een gedachte, een glimlach, een bemoediging. 
Want geloof leeft door te delen. Binnen én buiten de kerk. 
Wij stellen het overigens zeer op prijs wanneer de lezers hun 
mening over Kerk in Zoetermeer ook aan óns doorgeven.

•	 Namens de redactie van Kerk in Zoetermeer 

Jan Blankespoor

1

2

4

6

3

5 9e jaargang  |  nummer 10  |  december 2025

PAGINA 3 

Een stukje hemel  

meedragen

PAGINA 2 

Sterren staan 

symbool voor hoop E
N

 V
E

R
D

E
R ∞ pagina 5-6-7 - Kerstmusical, Volkskerstzang, Engelse Carols,    

    Stalviering, Kerstmaaltijden, Kunst in de kerk

∞ pagina 7   -  Zeventig jaar Adventskerk

∞ pagina 8   -  Nieuwe Perron-pionier

De ster 
die blijft …
Welke ster volg jij? Het is het 

thema van de Volkskerstzang 

2025. Wanneer het over sterren 

gaat, is er immers veel te vertel-

len. Er zijn er genoeg in ons land 

en in deze wereld. Ze schitteren 

en stralen. Ze maken indruk en 

zijn onderwerp van gesprek. 

Groots worden ze bewierookt. 

Meer dan eens vallen ze diep  

en met weinig genade worden 

ze vervolgens afgedankt.  

Je zult maar een ‘ster’ zijn …

Welke ster volg jij? Het is in  

de Bijbel een vraag die steeds 

weer aan de oppervlakte komt. 

Wanneer het over sterren gaat  

is er veel te vertellen. Er zijn er 

genoeg. Ze schitteren en stralen 

op tal van Bijbelplaatsen. 

Ster Augustus
Neem nu de kerstgeschiedenis. 

De man die schittert en straalt  

is niemand minder dan Caesar 

Augustus. Groots laat hij zich  

bewieroken. Fel schijnt zijn licht 

in het Romeinse Rijk van die 

dagen. Maar inmiddels is hij een 

naampje op onze kalender en is 

al zijn licht gedoofd. 

Met Bijbelse humor vertelt Lukas 

hoe Augustus met al zijn ster­

allures gewoon even meewerkt 

om de profetieën te vervullen.  

In de kerstnacht wordt Gods ster 

geboren in Bethlehem, zo was 

het immers voorzegd (Micha 5:1). 

En u, Bethlehem-Efratha, ...

uit u zal Mij voortkomen

Die een Heerser zal zijn in Israël.

Zijn oorsprongen zijn van oudsher,

van eeuwige dagen af.

Ster Jezus
Toegegeven, Zijn geboorte is  

weinig opzienbarend. Zijn optreden  

wordt door velen met argusogen 

aangezien (Jesaja 53:2­3). Heel  

de wereld spant zich uiteindelijk 

samen om Zijn licht te doven. 

er alles aan om als een ster te 

schitteren en stralen. In het boek 

Openbaring wordt het in tal van 

visioenen opengelegd. De mens 

met zijn sterallures maakt het er 

niet bepaald lichter op in deze 

wereld. 

Uiteindelijk is er maar één ster 

die echt blijft stralen: het is de 

blinkende Morgenster! Zijn ster 

straalt en zal nooit meer doven. 

Buiten Hem blijven wij mensen 

van de nacht en de duisternis. 

Alleen door het geloof in Hem 

worden wij mensen van de dag 

en het licht. 

Volg de Ster
Misschien dat je er aan twijfelt, 

want wat zie ik daar vandaag dan 

van? Wacht even, de verhoogde 

Christus zegt niet voor niets:  

‘Ik ben de blinkende Morgenster’ 

(Openbaring 22:16c).

Het is de ster die het helderst 

schijnt als het nog nacht is.  

Zij belooft dat de nacht wijkt 

en de nieuwe morgen spoedig 

aanbreekt. Door Zijn Woord en 

Geest laat God deze Morgenster 

opgaan in onze duisternis  

(2 Petrus 1:19). 

En wij hebben het profetische 

woord, dat vast en zeker is,  

en u doet er goed aan daarop 

acht te slaan als op een lamp 

die schijnt in een duistere plaats, 

totdat de dag aanbreekt en de 

morgenster opgaat in uw hart.

Het komende kerstfeest wil ons 

er in oefenen om dit Licht te zien 

en te volgen. We wensen elkaar 

een feest vol van Zijn licht. Door 

het geloof in Hem houden wij 

immers uitzicht op de dag van 

Zijn glorie en zingen wij: 

Amen, Jezus Christus, Amen.

Ja, Gij zult in ’t groot heelal

’t rijk der duisternis beschamen,

tot het niet meer wezen zal.

• ds. J.M. Molenaar

PREDIKANT HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE

Volg de ster

Gestalte of glorie had Hij niet;

Hij was  veracht, ... als iemand  

voor wie men het gezicht verbergt;

Hij was veracht en wij hebben  

Hem niet geacht.

Maar tweeduizend jaar later schijnt 

Zijn licht helder en fel in deze wereld. 

Miljoenen mensen zijn onderweg 

naar het feest van de geboorte van 

deze Ster van God: Jezus Christus. 

Wereldnacht
Het lijkt er intussen niet lichter 

op te worden in deze wereld. 

Volkeren drukken eindeloos 

armpje. Wereldleiders doen 

Dalend licht

Omhoog kijken naar de ster van Bethlehem

die eenzaam en groots

aan het hemelse zwartblauw prijkt

bij een half gesloten oog

rekt haar onderste punt

zich uit tot een lange straal

die de aarde treft
daarbij
door hart en brein glijdt

vrij maakt van zwaar denken

onsterfelijke genade
van Heer Jezus laat voelen.

Han Messie Bron: leesgedichten.nl

Maak ook zo’n prachtige 

Ster van Bethlehem!

Zo stip je de stralende ster van hierboven

De ster die de weg wijst naar de geboorteplaats van Jezus  

in het stadje Bethlehem was groter en glanzender dan alle  

andere sterren. Teken dun met potlood de omtrek van de ster met 

vijf punten. Doe dat uit de losse hand, dus niet met een lineaal. 

Begin dan met de stippen van de ster. Eerst de grote met het  

wattenstaafje, in alle drie de kleuren verf. Daarna de kleinere 

met de achterkant van de satéprikker. Maak de buitenlijn van  

de ster verder vol met allemaal kleine stipjes. 

In de lucht maak je sterren met de grote en de kleine prikkers. 

Om de sterren te laten stralen trek je een kruisje met de scherpe 

punt van de prikker door de nog natte stippen. Als laatste teken 

je met waskrijt huisjes op de onderlijn van het papier. 

Bron: Carola Kapteijn W tekenschooldekameleon.nl (daar staan nog veel meer mooie ideeën bij bijbelse verhalen)
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redactie@kerkinzoetermeer.nl 

LICHTSTRALEN IN JE LEVENGebed is als een diamantEen juwelier had dringend  
behoefte aan meer klandizie en 

hij bedacht een reclamestunt. 

Hij maakte een wervende folder 

en voegde bij elk exemplaar een 

plastic ‘diamant’ toe. Eén folder 

echter kreeg een echte diamant, 

met een respectabele waarde.  

De juwelier riep de mensen op bij 

hem in de winkel hun diamant te 

laten testen, want wie weet had 

je de échte diamant wel ontvangen. 

Helaas kwamen er maar  weinig 

mensen langs en is de echte 
diamant verloren gegaan, waar-

schijnlijk samen met de folder bij 

het oud papier of in de prullenbak 

beland. De mensen geloofden er 

niet in, vonden het te veel moeite 

of hebben zelfs geen acht op de 

folder geslagen. 
Met het gebed kan het soms  

ook zo zijn: onderschatte waarde, 

te veel moeite, onbekendheid. 

Maar de vergelijking van gebed 

met een diamant gaat op een 

mooie manier verder, en dieper. 

Een diamant moet je slijpen en 

poetsen. Hoe meer je een diamant 

bewerkt, hoe groter de schittering 

wordt. Met het gebed is het niet 

anders: hoe meer je er mee bezig 

bent, hoe groter de glans. 
Hoe meer je ermee bezig bent, 

hoe groter de glans
Een diamant bestaat uit vele  

facetten. Ze hebben elk hun  

eigen kleur en waarde. Het geheel 

maakt de diamant betoverend 

innemend. Ook bidden heeft vele 

facetten. En hoe meer je ervan 

ontdekt, hoe dieper waarde het 

krijgt in je leven. Daarover gaat het 

in dit themanummer, in de hoop 

dat u de schittering van gebed 

gaat zien en ervaren. Enkele van 

die facetten wil ik hier benoemen.
DankbaarheidAls eerste dankbaarheid.  

Dat is misschien direct wel het  

ondergeschoven kindje. God,  

de Schepper van al wat er is, 

danken voor al het goede in 

mooie en in moeilijke dagen:  

het maakt je bewust van de  

grote en kleine lichtstralen in  

je leven. Het geeft uiting aan  

je afhankelijkheid en geeft  

God de eer die Hem toekomt. 

Dat danken niet zo vanzelfspre-

kend is, wordt ook in de Bijbel 

benoemd. In Lukas 17 lees je 

over tien melaatse mannen die 

genezen werden en van wie er 

slechts één terug kwam om  

Jezus te bedanken.Ik moet denken aan de weken 
voorafgaand aan de oorlog in 

Irak. Het was een donkere tijd, 

met veel angst voor escalatie. 

De gemeente waar ik toen toe 

behoorde had een doordeweekse 

gebedsdienst belegd om God te 

bidden en te smeken om vrede 

voor de wereld. Toen na enkele 
weken de situatie enigszins  

beperkt gebleken was, zeker voor 

ons in het Westen, is er nooit  
een dankdienst gehouden. 

Emoties uitenJe emoties uiten in gebed tot God 

geeft een bijzondere schittering. 

Juist de emotie legt de ziel bloot, 

daar gaat het van hart tot Hart. 

Blijdschap maar ook teleurstelling 

en boosheid mogen woorden 

vinden, het boek Psalmen staat 

er vol mee. Soms sta je te juichen van  

geluk, op andere momenten te 

schreeuwen van ellende, maar in 

al die momen ten wil God gekend 

zijn. Hij wil de Heer van je hele  

leven zijn, niet alleen van de 

mooie en vrome momenten  

maar juist ook als je twijfelt en 

vastloopt in ongeloof. 
Welke vader wil niet weten dat 

zijn kind het moeilijk heeft, welke 

vader wil juist daarin niet gekend 

worden?  God wacht met open armen,  

ook als jij de hopeloosheid nabij 

bent. Juist dan kun je je zomaar 

verbazen over Zijn schittering. Jaren geleden, ik zal het nooit 

vergeten. Ik was onderweg naar 

de begrafenis van mijn moeder. 

De snelweg stond vast met een 

file van zeven kilometer, geen 
vluchtstrook beschikbaar, er was 

geen doorkomen aan. De emoties 

liepen hoog op in de auto en ik 
was de radeloosheid nabij. ‘God, 

nu kunt zelfs U me niet helpen’, 

dacht ik in mijn boosheid (– en 

ja, ook dat is een gebed). Ik had 

het nog niet gedacht of er kwam 

een ambulance met zwaailicht 

en sirene aan die zich tussen de 

file door wrong. Ik ben er met de 

bumper van mijn auto pal achter-

aan gegaan en was exact op tijd. 

Gebedsverhoring of toeval?  
Voor mij was het in elk geval een 

schittering van Gods goedheid. Uiteindelijk heeft een diamant 

beperkte waarde. De waarde 

van gebed daarentegen is niet te 

overschatten! In gebed komen 

God en mens zo dicht bij elkaar, 

dat ze elkaars hartslag voelen. 

Die schittering is mooier en  

overweldigender dan welke  

diamant dan ook.  

• Willem van Rumpt KiZ-REDACTEURLos de rebus op en je vindt iets belangrijks om voor te bidden in het nieuwe jaar. Goed kijken hoor! 

Stuur in naar kidz@kerkinzoetermeer.nl want goede inzendingen worden beloond.  

Danken, het zit niet meer zo in 

onze aard en we vinden het al 

snel gewoon. Toch kan juist  

danken je een diepe innerlijke  

vrede geven en het maakt de 

schittering van God alsmaar groter. De waarde van gebed is niet te overschatten! Voorbede doenVoorbede doen voor jezelf,  

je naaste en de wereld. Je hart 

uitstorten en Hem, de Eeuwige,  

deelgenoot maken van wat je het 

diepst bezighoudt. Niet een lijstje 

met verzoeknummers indienen, 

maat God werkelijk een inkijk in 

je ziel geven. Dat zal je Gods liefde en betrok-

kenheid leren ervaren. Het leert 

je loslaten en overgeven, je komt 

meer en meer in vrijheid te staan. 

Gods goedheid en genade gaan 

schitteren en jouw leven gaat die 

glans steeds meer weerspiegelen. 

Voorbede doen voor … Het geeft 

jezelf tegelijkertijd een enorme 

verantwoordelijkheid. Want wat 

is een gebed waard, als je niet 

zelf bereid bent om je volledig in 

te zetten voor het doel waar je 

voor bidt? God bidden voor je naaste in 

nood, maar hem of haar zelf  

geen blik waardig achten en  

geen uitstrekte hand bieden,  

dat is een gebed van lege  
woorden. Bidden doe je met 

woorden en gedachten,  
maar zeker ook met daden.  

‘Sta op en schitter!’, zoals  

Jesaja 60:1 het toeroept. 

De kracht van gebed
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Als je iemand erg mist … hoe voel je je dan? Je bent in de war. Je zit in de knoop. 

Volg het touw heel precies en noteer de letters die je tegenkomt. Deze belofte van Jezus kan je troosten! 

Stuur je oplossing naar kidz@kerkinzoetermeer.nl Goede oplossingen worden beloond!

Leven, ook 

al sterven wij

INTERVIEW • In deze gedachte nis   - 

maand november, de laatste 

maand van het kerkelijk jaar, 

denken we na over dood en 

eeuwig leven. We hadden hier-

over als redactie een bijzonder 

en boeiend gesprek met oud- 

Zoetermeerder Robin ten  

Hoopen, die begin dit jaar  

promoveerde op een proef-

schrift met als titel ‘Wie wil er 

eeuwig leven?’. Om te beginnen 

staat hier op de voorpagina een  

verkorte versie van het interview  

en verderop in de krant treft  

u uitwerkingen aan in verschil-

lende artikelen. Daarbij zijn  

teksten gebruikt uit het  

interview, maar ook resultaten 

van eigen (Bijbel)studie en  

persoonlijke ervaringen.

Wat fascineerde je, dat je over 

eeuwig leven een proefschrift 

wilde schrijven?  

‘Dat kwam door mijn hoogleraar, 

die bezig was met het verhaal 

van Adam en Eva met de slang 

en de boom van goed en kwaad. 

Ik werd gegrepen door de vraag:  

Wat is nou leven en wat is nou  

de dood? Daar heb ik toen een 

scriptie over geschreven. Het  

liet me niet los en ik wilde meer  

weten: Hoe dachten de oude 

volken in het Nabije Oosten over 

onsterfelijkheid, hoe wordt er in 

de Hebreeuwse Bijbel gedacht 

over eeuwig leven? Alles bij 

elkaar ben ik hier tien jaar mee 

bezig geweest. Ik heb er zoveel 

van geleerd. En nog.’

Wat bedoelen we met eeuwig leven 

of, ander woord, onsterfelijkheid? 

‘Er zijn verschillende opvattingen. 

Eeuwig leven kan betekenen  

dat je aardse leven doorgaat.   

Er zijn gerontologen die denken 

dat je het aardse leven tot twee- 

of zelfs driehonderd jaar kunt 

oprekken. Je kunt dan nog steeds 

een vijandige dood sterven, of 

een ongeluk krijgen bijvoorbeeld. 

Er zijn echter nog meer vormen. 

Dat je naam en herinnering blij-

ven bestaan kun je ook opvatten 

als onsterfelijkheid. zoals op een 

grafsteen of door een geschreven 

boek. Maar ook dat een stukje van 

jou voortleeft in je kinderen. Voor 

christenen betekent eeuwig leven 

dat je na je dood komt in een hier-

namaals.’ 

Hoe spreken Oude en Nieuwe 

Testament over eeuwig leven? 

‘Er wordt vaak over het Oude  

Testament gezegd dat het niet 

over een hiernamaals spreekt of 

dat God niets met de dood van 

doen heeft, maar dat klopt niet. 

Een tekst als Psalm 73 getuigt 

daarvan. En in het boek Daniël, 

hoofdstuk 7, 9 en 12, wordt de 

opstanding der doden en een 

eeuwig leven verbonden aan God. 

Iets dat in het Nieuwe Testament 

en bij Jezus terugkomt. 

Jezus was een Jood, die de 

Schriften kende. Maar Jezus gaat 

verder. Zoals in het gesprek met 

de Samaritaanse vrouw bij de 

waterput. Hij spreekt over eeuwig 

leven dat nu al begint. Ook al 

sterft het lichaam: ‘Je krijgt nooit 

meer dorst met mijn levenswater.’ 

Daarmee kunnen we zeggen: wie 

met Christus verbonden is, heeft 

door Christus een stukje eeuwig-

heid in zich.’

Altijd bij U

Wie buiten U heb ik  

in de hemel?

Naast U wens ik 

geen ander op aarde.

Bij God te zijn is mijn 

enig verlangen.

Mijn toevlucht vind ik bij 

God de Heer.

Nu weet ik mij altijd bij U:

U houdt mij aan de hand.

De rots van mijn bestaan, 

al wat ik heb, is God, 

nu en altijd.

‘Dit deel van Psalm 73, zo mooi 

uitgedrukt door de muziekgroep 

Sela, beschrijft een innige  

verbondenheid met God die op 

aarde begint en ook in de dood 

Het christelijke idee van opstanding 

veronderstelt het bestaan van de 

dood. En ook dat het belangrijk 

is over dood en een leven na de 

dood te spreken, als twee naast 

elkaar bestaande realiteiten. De 

dood mag niet ontkend worden, 

maar moet erkend worden als 

onderdeel van het geloofsproces. 

Tegelijkertijd is er hoop en geloof 

in het leven na de dood.’

Hoe praat je met mensen over 

eeuwig leven? Preek je er over? 

‘Bij uitvaarten praat ik met mensen 

over het gemis, verdriet en afscheid, 

maar ook wat mensen moeten los-

laten of door willen geven aan een 

volgende generatie. Ik probeer aan 

te sluiten bij wie ik tegenover mij 

heb, iedereen heeft eigen gevoelens 

en ervaringen bij de dood. 

Ik sta ook stil bij deze thema’s in 

diensten op Eeuwigheidszondag, 

bij een uitvaartdienst en bij de 

Paaswake. Ik kies teksten zoals 

Jesaja 40 of uit Klaagliederen, die 

zowel verdriet als troost bieden. 

De verhalen van Elia en Henoch 

probeer ik op een gewone zondag  

te gebruiken om na te denken 

over het leven na de dood. 

Gelukkig praten we over de dood, 

want het komt steeds meer voor 

dat de mensen het daar niet meer 

over hebben en dat vind ik echt 

een gemis. Bij mij thuis praat ik 

met mijn vrouw over de dood en 

de uitvaart die we zouden willen.’

Wat vertel je aan je kinderen  

over dood en eeuwig leven? 

‘De dood is voor mij echt de dood. 

Daar hoort het proces van rouw 

bij en een besef van vergankelijk-

heid. Je bent stof, en als je dood-

gaat word je weer stof. Ik hoop 

en geloof dat ik dan in het hierna-

maals mag zijn en daar verder leef 

met God.

Sinds een geliefde tante van mijn 

vrouw overleed, houden we bewust 

herinneringen levend.  

We spreken met onze kinderen 

over haar, steken kaarsjes aan en 

geven het verlies een plek. Zo  

geven we ruimte aan gemis, maken 

we het bespreekbaar en zeggen we 

tegelijk dat ze nu bij God is.’

• Jan Blankespoor en  

Leonie Vreeswijk-Feith

KiZ-REDACTEUREN

‘Bespiegeling’ – Treurwilg bij Kerk ’t Woudt Foto Leonie Vreeswijk-Feith

Robin ten Hoopen (36) groeide op in Zoetermeer en 

deed gymnasium aan het Oranje Nassau College. Hij 

studeerde Theologie en Godsdienstwetenschappen 

in Leiden en Amsterdam. In 2017 werd hij predikant 

in de Protestantse Kerk in Nederland. Hij werkte als 

onderzoeker aan de Protestantse Theologische  

Universiteit (PThU) en later bij het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap (NBG). Sinds 2022 is hij predikant 

van de Ontmoetingskerk in Bergambacht. 

Hij promoveerde in maart dit jaar op ‘Who Wants to Live 

Forever? Immortality in the Ancient Near East and in 

the Hebrew Bible’. Sinds augustus is hij ook universitair 

docent Oude Testament aan de PThU in Utrecht.  

Robin is getrouwd en vader van drie kinderen.

blijft. De centrale zin ‘Nu weet  

ik mij altijd bij U’ wordt tot een 

refrein, dat mijn persoonlijke  

intimiteit met God beschrijft. 

Dit spreken is voor mij te koppelen 

aan hoe Henoch wandelt met 

God en wat Paulus het ‘in Chris-

tus zijn’ noemt. In de dood mag 

ik mij veilig weten bij Christus,  

in wie de God van het Oude  

Testament mens is geworden.’ 

Hoe kunnen mensen omgaan  

met lijden en sterven?

‘Stervenskunst, zoals in de Middel-

eeuwen, wordt weer meer en meer 

relevant. Vooral in het Westen, 

waar de dood vaak alleen in ver-

band wordt gebracht met ziekte. 

Wanneer iemand jong is overleden 

zien we dat als ‘niet normaal’.

Dit roept vragen op over hoe men-

sen lijden en sterven accepteren. 

Het leven oneindig proberen te 

verlengen kan medisch-ethische 

dilemma’s veroorzaken, zoals bij 

euthanasie. Het aanvaarden van 

sterfelijkheid en kwetsbaarheid 

wordt als wezenlijk beschouwd 

voor volgelingen van Christus. 

Theologisch kun je daarom  

bepaalde vormen van lijden ook 

zien als onderdeel van het volgen 

van Jezus, die zelf het pad van 

lijden en dood koos.
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• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
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Iedereen

LUNCH PLUS IN DE REGENBOOG

Teken van hoop voor de hele gemeenschap
REPORTAGE • Het is best een puzzel voor ouders met jonge kinderen om 
door de week naar een gespreksgroep van de kerk te gaan. Wijkgemeente 
Zuid heeft daar een fantastische oplossing voor: Lunch Plus!

Ouders van jonge kinderen zijn 
drukbezette mensen. Na een 
werkdag, boodschappen doen, 
eten maken, kinderen verzorgen, 
moet er ’s avonds nog van  
alles: ouderavond, training op de 
sportclub, druk-druk … Op een 
doordeweekse avond lukt het dan 
ook bijna niet om met een groep 
ouders bij elkaar te komen. 
Daar hebben de predikanten ds. 
Els en Jan van der Wolf-Kox iets 
op gevonden. Sinds januari 2023 
hebben we in de protestantse wijk­
gemeente Zoetermeer-Zuid drie 
keer per jaar Lunch Plus. Het idee 
komt uit Voorburg en zij hebben er 
een eigen draai aan gegeven. 

‘We vinden het belangrijk  
om met ouders te praten over  
opvoeden met geloof. Niet alleen 
over ’kinderdingetjes’, maar 
vooral over het volwassen geloof 
van de ouders zelf. Wat inspireert  
jou? Wat heb je nodig om het  
vol te houden in het geloof? 
Bij Lunch Plus komen ouders, ook 
alleenstaande ouders en ouders 
van wie de partner niet gelovig is, 
toe aan een volwassen geloofs-
gesprek. En de kinderen leren bij 
Lunch Plus de kerk op een hele 
andere manier kennen.’

Op zondag na de ochtenddienst 
splitsen de ouders en kinderen 
en gaan ze ieder naar een eigen 
zaal. De kids – van baby tot rond 
de 13 jaar – blijven in de kerkzaal. 
Ze doen er spelletjes, leggen een 
trambaan, knutselen, en maken 
muziek. Plek genoeg! Oudere  
gemeenteleden – zeg maar opa-  
en oma-leeftijd – spelen mee. 
De tafels worden gedekt voor de 
lunch, pannenkoeken zijn favoriet! 

Ouders anderhalf 
uur lang en ongestoord 

in gesprek

Intussen zijn de predikanten met 
de ouders in gesprek over een 
thema dat hen bezighoudt,  
anderhalf uur lang en ongestoord. 
Het gaat bijvoorbeeld over  
bidden. De insteek is meestal: de 
kinderen. Hoe bid je met je kind? 
Maar al snel kom je bij volwassen 
vragen: Wat doe je eigenlijk als 
je bidt? Geloof je dat God je (ver)-
hoort? Mag je voor jezelf bidden? 
Andere onderwerpen zijn: grenzen  
stellen voor je kind, naar de kerk 
gaan of omgaan met moeilijke 
vragen. En op het moment dat 
er bij onze ouders heftige dingen 
gebeurden, zoals ziekte, echtschei­

ding, hebben we een bijeenkomst 
gehad met de vraag: Hoe gaat het 
met je? Het doet goed om ook dit 
in een veilige omgeving te kunnen 
delen met andere ouders.  
We bidden ook samen.

Hoe generaties in  
de kerk met elkaar  

willen omgaan

Door zo ruimte en tijd te maken 
breng je over hoe generaties in 
de kerk met elkaar willen  
omgaan. Door onderlinge gast­
vrijheid het geloven met elkaar  
te beleven en kennis over te  
dragen. Het is ook dé kans voor 
de kinderen om wat oudere  
mensen beter te leren kennen, 
met wie je normaal niet zomaar 
mee praat en zeker ook andersom. 
Lunch Plus is uitgegroeid tot een 
begrip. De jonge ouders zijn er 
blij mee en reageren met: 

‘Mijn zoontje is nog jong. Ik leer 
veel van de andere ouders, hoe 
het gaat als je kind wat groter is.’

‘Ik ben niet zo’n kerkganger, 
maar Lunch Plus helpt me om 
met het geloof bezig te blijven.’

Lunch Plus is in de kerk dé  
ontmoetingsplek voor ouders.  
De meeste van hen gaan niet 
wekelijks naar de kerk. Ze  
komen elkaar niet zo vaak tegen.  
Bij Lunch Plus zijn ze er (bijna)  
allemaal. Dat schept een band. 
Ook de kinderen leren elkaar 
beter kennen. Bijzonder is de 
rol van andere gemeenteleden 
die voor lunch en speelplezier 
zorgen. Verschillende generaties 
trekken hier samen op. Dat is  
een teken van hoop voor de hele 
gemeenschap. We gaan hier 
zeker mee door!

• ds. Els van der Wolf-Kox

PREDIKANT ZOETERMEER-ZUID  
• Irene de Geus-Haasbroek

KiZ-REDACTEUR

KIJK

Gebroeders Huurman 
een vertrouwde naam 

voor al uw bouwwensen

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in  
nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl Kwaliteit Zekerheid
Service Garantie

Hospice Elim.

Ondersteuning in de 
laatste levensfase, 
ook bij u thuis.

079 8200881
www.hospice-elim.nl

079 8200881

Advertenties

Van der Kruk Consultancy
DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
t  (06) 371 55 371
e contact@vanderkrukconsultancy.nl
i www.vanderkrukconsultancy.nl

Zoekt u iemand die uw 
administratie kan doen, 
maar kunt u deze niet 

in dienst nemen?

Vindt u uw 
administratie 

eigenlijk vervelend en 
tijdrovend werk?

Hebt u iets te 
veel financiële 
administratie 
omhanden?

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

info@photosbyleonie.nl
06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Ik kwam uit de Week van gebed voor eenheid, met elke dag een  
Avondgebed in een andere kerk. Bezocht door mensen van steeds  
minstens zes verschillende geloofsgemeenschappen, met vijftien,  

veertig, ruim twintig, dik dertig bijeen in bidden en zingen en stilte. 
Zondag 25 januari was ik in de gezamenlijke kerkdienst om deze week ‘Eén 
van Geest en Licht’ te besluiten. Er werd gelezen uit Spreuken, uit Psalm 119, 
en uit het Johannes-evangelie. Jezus zegt daar, in hoofdstuk 12 vers 32-33: 

‘Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven word, zal Ik iedereen naar  
mij toe halen.’ Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven. 

Daar hoorde ik van op. Die uitspraak was me nog niet eerder zo krachtig  
opgevallen. Verhoging van Christus die wijst op de kruisdood? Lijden nodig, 
verzoening? Het lijkt een lastige boodschap. Maar hoe duidelijk zegt Hij het: 
‘... zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ Dat is het waard om door te geven. 
Daar kun je voor gaan, veerkrachtig en weerbaar. 

Zoals het drankje Gimber dat ik voorgezet kreeg deze week. Nog wat wankel 
in de benen na een paar ziekteweken, werd ik er door verkwikt. Het is gemaakt 
van gember, citroen en kruiden met nul procent alcohol en groot effect. In de 
zomer koel en verfrissend, in de winter warm en kruidig met een scherp randje. 
In een sterke aanlenghoeveelheid weerbarstig, het grijpt je aan en vliegt je 
naar de keel. In een gematigde mix en kleine slokjes verwarmt het je  
vanbinnen en krijgt je welzijn een oppepper. Het zorgt ervoor dat je met  
goede moed verder gaat en het iedereen wilt aanprijzen. 

Zo werkt het dus. Ook met dat goede Woord van God, het 
hoopvolle Evangelie van Jezus Christus, de aanmoedigende 
Inspiratie van de Heilige Geest, waar je warm voor loopt.  
Je wilt het gewoon doorgeven aan iedereen die je tegenkomt 
en ontmoet. 
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CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Predikant ds. Arjen Terlouw
T 06-1835 5778 • E predikant@oudekerkgemeente.nl
Scriba Ria Kamp •T (079) 361 03 18 • E scriba@oudekerkgemeente.nl
	
PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID  
(DE REGENBOOG)
Predikanten ds. Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T 06-3863 6293 (Jan) 
E jtvanderwolf@gmail.com 
Werkdagen maandag t/m vrijdag • T 06-3863 6292 (Els)
E evanderwolfkox@gmail.com 
Vrije dagen woensdag en zaterdag
Scriba Annemieke Hobers-Nieuwenburg •T 06-2233 6695
E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas • Berkelstroom 47, 2721 AG 
T 06-8359 9143 • E predikantoosterkerk@gmail.com
Vrije dagen dinsdag- en donderdagmiddag, zaterdag
Scriba Marten Heikoop • T 06-4033 8226 
 E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp • T 06-2473 5383  
E cdvandorp@hotmail.com

Perron Oosterheem 
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Nieuwe pionier Johan-Krijn Klaasse 

T 06-1628 7567 • E pionier.perron@gmail.com • W perronoosterheem.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK
Voorganger ds. Karl van Klaveren • T 06-1104 1992
Secretaris Max Hofman • E secretaris@vcgz.nl

De Pelgrim • Voorlopig nieuw adres: 
basisschool De Regenboog, Kerkenbos 12 
Pionier Gerda Griffioen • T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl 

W www.depelgrimzoetermeer.nl	  
	
HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE
Predikant ds. J.M. Molenaar • Julianalaan 17, 2712 CB 
T (079) 316 37 12 • E predikant@morgenstergemeente.nl 
Scriba Arco Weening • T 06-2869 2939  
 E scriba@morgenstergemeente.nl 

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN
Predikant ds. Matthijs Biewenga • T 06-3391 7963 
E dominee.matthijs@lichtbakenzoetermeer.nl
Predikant ds. Hans-Jan Roosenbrand 
T 06-4112 0481 • E dominee.hans-jan@lichtbakenzoetermeer.nl
Scriba Marjon de Gelder • T 079-321 05 46 
E scriba@lichtbakenzoetermeer.nl	

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 
Predikant ds. Folkert de Jong • T 06-1094 1959 
E f.dejong@ebg.nl
Werkgroep Zoetermeer zr. Sherida van Aalst 
T 06-1470 7188 • E sherida_62@live.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Predikant ds. Erika Dibbets-van der Roest • Toscaschouw 23, 2726 JJ • T 06-2197 6875 • E predikant@pwzn.nl • Vrije dag donderdag
Jongerenpastor Arianne Lodder • T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl • Werkdagen dinsdag t/m donderdag
Geestelijk begeleider Ronald Karsdorp • T 06-2260 7030 • E r.karsdorp@kpnmail.nl  
Scriba Marja Frericks • T 06-4600 0096 • E scriba@pwzn.nl

KERKDIENSTEN IN FEBRUARI
PROTESTANTSE GEMEENTE ZOETERMEER zondag 8 februari�  zondag 15 februari�  zondag 22 februari� 

Invocabit - Roep Mij aan
zondag 1 maart� 
Reminiscere - Gedenk

WIJKGEMEENTE OUDE KERK
Oude Kerk • Dorpsstraat 59, 2712 AD 
T (079) 316 39 09 • W oudekerkgemeente.nl

	10.00 uur ds. A.D.L. Terlouw		
	18.30 uur ds. M. Treuren Pijnacker		
	 Evensong met Projectkoor Oude Kerk

	10.00 uur 
	 ds. W.M. de Bruin 
	 Bleiswijk

	10.00 uur 
	 ds. A.D.L. Terlouw

	10.00 uur 
	 ds. B.E. Lamain 
	 Delft

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID
De Regenboog • Nathaliegang 263, 2719 CR 
T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl

	10.00 uur 
	 ds. E. van der Wolf-Kox

	10.00 uur 
	 ds. J.T. van der Wolf
	 Heilig Avondmaal m.m.v. Cantorij� 

	10.00 uur 
	 ds. E. van der Wolf-Kox

	10.00 uur 
	 ds. J.T. van der Wolf

WIJKGEMEENTE OOSTERKERK
Oosterkerk • Oosterheemplein 320, 2721 ND 
T (079) 593 78 08 • W oosterkerkzm.nl

	10.00 uur  ds. E. van den Ham Zoetermeer	
	17.00 uur ds. P. Baas	
	 Hart4U-dienst

	10.00 uur ds. D.M. van der Linden Rotterdam
	17.00 uur ds. T. Jacobs Leiden

	10.00 uur ds. P. Baas	
	17.00 uur ds. A. Schroten Gouda

	10.00 uur ds. A. Zoutendijk Utrecht	
	17.00 uur ds. P. Baas		
	 Verdiepingsdienst voor jongeren

PERRON OOSTERHEEM
Oosterkerk (bovenzaal)  
T 06-1398 4223 • W perronoosterheem.nl

	10.00 uur  
	 Arte Havenaar

	10.00 uur 
	 Peter Huijser

	10.00 uur 
	 Johan-Krijn Klaasse

	10.00 uur 
	 ds. Els van der Wolf-Kox

WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD
Ichthuskerk • Parkdreef 258, 2724 EZ  
T (079) 341 36 20 • W pwzn.nl

	10.00 uur 
	 ds. E. Dibbets-van der Roest

	10.00 uur 
	 ds. E. Dibbets-van der Roest� 
	 Maaltijd van de Heer

	10.00 uur 
	 kw. J. Sneep-Oorbeek		
	 m.m.v. Gospelkoor Spirit uit Maasland

	10.00 uur 
	 ds. E. Dibbets-van der Roest	 	
	 m.m.v. koor Anaviem 

VRIJZINNIGE GEMEENTE 	10.30 uur 
	 ds.mw. S. van der Meulen 
	 Leiden

	10.30 uur 
	 ds. K.H. van  Klaveren	
	 Den Haag/ZoetermeerAdventskerk • Julianalaan 3, 2712 CB  

T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl

KERNGEMEENTE DE PELGRIM 	10.00 uur 
	 Pelgrimviering 
	 Kerkenbos 12

	19.30 uur 
	 Taizéviering 
	 Moeder Teresasingel 100

De Oase • Kerkenbos 8 • 2715 RP
T 06-2497 5092 • W depelgrimzoetermeer.nl

HERVORMDE MORGENSTERGEMEENTE 	10.00 uur  ds. J.M. Molenaar		
	 Doopdienst
	18.30 uur  ds. J.M. Molenaar	

	10.00 uur  Ds. E. Gouda Nieuw-Lekkerland	
	17.00 uur  ds. J.M. Molenaar		  	
	 Dienst samen met mensen met beperking

	10.00 uur  ds. J.M. Molenaar		  	
	 Voorbereiding Heilig Avondmaal
	18.30 uur  ds. J.W.J. Guis Poeldijk	

	10.00 uur  ds. J.M. Molenaar		
	 Viering Heilig Avondmaal
	18.30 uur  ds. J.M. Molenaar		
	 Dankzegging

Morgensterkerk • Nassaulaan 1 2712 AT
T (079) 316 23 46 • W morgenstergemeente.nl

SAMENWERKINGSGEMEENTE HET LICHTBAKEN 	14.00 uur 
	 br. J. van Sliedrecht

	14.00 uur 
	 ds. H.J. Roosenbrand

	14.00 uur 
	 ds. M. Biewenga

	14.00 uur 
	 ds. H. J. RoosenbrandTijdelijk in: Het Kompas • Piet Heinplein 13 2712 KC

T (079) 341 53 48 • W lichtbakenzoetermeer.nl

EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE 	14.00 uur 
	 ds. F. de Jong

	14.00 uur 
	 ds. F. de JongAdventskerk • Julianalaan 3 • 2712 CB 

W ebg-haaglanden.nl

COLOFON
Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de 
Protestantse Gemeente Zoetermeer.  
Deze krant verschijnt tien keer per jaar.
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Redactie  Jan Blankespoor, Irene de Geus- 
Haasbroek, Marjolijn van der Haven-Verweij, 
Hanneke Lam, Willem van Rumpt

Hoofd- en eindredactie   
Marieke van der Giessen-van Velzen 
E redactie@kerkinzoetermeer.nl 
W kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving Jessica Monker

Druk Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer  
Hans van der Bilt, Erika Dibbets-van der Roest, 
Henk Fons, Hans van Oort, Jan-Kees Vos
Foto’s en illustraties Peter van Holten (Getekend), 
Theo Poot (KidZ en KIJK)
Kerkdiensten en vieringen Sherida van Aalst, 
Jolande Annema, Rinus van Dorland, Marjon 
de Gelder, Joop de Groot, Jaap Sneep, Matthé 
Vermeulen, Baukje Walet, Arco Weening

Contact bezorging 
Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, 
Oosterheem: Bert de Jong • T (079) 346 00 54  
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91 
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: 
Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Kerk in Zoetermeer ook ontvangen?  
Wilt u ook (vrijwel) maandelijks Kerk in Zoeter-
meer ontvangen? Dat kan! Geef het door via 
info@kerkinzoetermeer.nl of bel de eind
redactie: (079) 3 522 519 Dit kan ook voor losse 
of extra nummers van een bepaalde editie.  

Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is van Frans Halsstraat 3 
verhuisd naar: Boerhaavelaan 40,   
Kantoor B11-029/030, 2713 HX Zoetermeer.  
Te bezoeken op dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 
9.30 en 11.30 uur • T 06-4559 0682 
E  kerkbureau@pgzoetermeer.nl

KERK & DIENST

WelThuis De Morgenster
elke vrijdag   15.30 uur

Contact: mw. M. van den Boomgaard  
T 06-2251 2609	

Dienst voor doven • Chagallruimte Ichthuskerk

zondag 8 februari   10.00 uur 
dhr. F. de Best

WelThuis Vivaldi • maandelijks

zondag 15 februari   10.30 uur
gv.mw. W. van Hengel

WelThuis Buytenhaghe

dinsdag 10 februari   15.00 uur 
dhr. E. Leune

De Camee • maandelijks • Camee 22, 2719 RL

donderdag 26 februari  16.00 uur 
Contact: dhr. M. Vermeulen T 06-5532 5749

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

WelThuis Magnolia
wekelijkse themaviering
Oosterheemplein 232-237, 2721 NC Zoetermeer

 14.00 uur 
Contact: mw. N. van den Berg 
T 079-341 41 35

BIJZONDERE DIENSTEN & VIERINGEN

Kopij maartkrant
Berichten en activiteiten voor de maartkrant 
graag insturen woensdag 11 februari. De 
maart-editie van Kerk in Zoetermeer zal op 
woensdag 4 maart verschijnen en direct daarna 
bezorgd worden op huisadressen, organisaties, 
kerken en instellingen. 

Vrijwillige bijdrage 
Het richtbedrag voor tien nummers per jaar  

van Kerk in Zoetermeer is € 25. 

Uw bijdrage voor dit jaar kan al naar 

NL15 RABO 0373 7337 04 t.n.v. Protestantse 

Gemeente Zoetermeer Kerkblad. Hartelijk dank!

      CONTACT VERTROUWENSPERSONEN

                    OUDE KERK
            Kees Hakkenberg en Willeke Verschoor 
E vertrouwenspersoon@oudekerkgemeente.nl

DE REGENBOOG
Hanneke von Meijenfeldt 
T 06-2956 6786
Bram van Strijen • T 06-8324 0255
E vertrouwensteam@pwzz.nl 

OOSTERKERK 
Henriëtte Griffioen 
Jaap Rodenburg • T 06-1327 4546 
E vertrouwensteam.oosterkerkzm@gmail.com 

ICHTHUSKERK
Binie Geut • T 079-320 09 06
Tamara Platteel • T 06-1091 2189
E vertrouwensteam@pwzn.nl

WEEKSLUITING

GEBEDSMOMENTEN

Oude Kerk
Elke dinsdag, 19.15-19.45 uur. 
	 E leenmanf@xs4all.nl

Oosterkerk
	 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 

19.00-19.55 uur E gebedskring
oosterkerk@proton.me 

Ichthuskerk
Elke zondag van 9.15-9.30 uur. 
	 Jacoba Leeuwenburgh  

T 079-341 69 87

Bidden voor Zoetermeer
Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.
	 De Uitkijk, Wattstraat 64  

E h_nebbeling@kpnmail.nl

Gebed vervolgde christenen
Iedere laatste zaterdag, 10.00-
10.30 uur, nabij Dobbe-eiland.
	 E roelie.vanderlinden@gmail.com

Gebed voor Midden-Oosten 
	 elke tweede zondagavond,  

Ies Roos (Baptistengemeente)  
T 06-1662 9726

Women for women
Bidden voor vervolgde christen-
meisjes en christenvrouwen. Kijk 
ook op de website van Open Doors. 
	 maandelijks op woensdagmorgen  

E roelie.vanderlinden@gmail.com

Ook adverteren?
Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden!  E advertenties@kerkinzoetermeer.nl  W kerkinzoetermeer.nl

ONDER WOORDEN

Psalm 78

Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.
Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
Wij hebben het gehoord, wij weten het,
Onze ouders hebben het ons verteld.

Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de heer,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Psalm 78:1-4
Nieuwe Bijbelvertaling 2021
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GELOOF IN PRAKTIJK

UITGELICHT

LIEFSTE       LIED

Een van mijn favorieten is een lied dat afkomstig is  
uit de Messiaanse Gemeente in Israël: ‘Ram venisa 
haMashiach’ – ‘Hoog en verheven Messias’. 

Tussen 1978 en 2024 hadden mijn vrouw en ik het voorrecht 
een aantal langere periodes in Jeruzalem te wonen en daar 
ook te ‘kerken’. Het was een mooie tijd en we maakten  
bijzondere ontwikkelingen mee op maatschappelijk, maar ook 
op kerkelijk gebied. Graag wil ik op deze plaats iets delen over 
de ontwikkeling van de muziek in Hebreeuwstalige gemeenten.
Vanaf ongeveer 1980 ontstond in Israël, door de groei van 
gemeenten van Messiasbelijdende Joden, de behoefte aan 
liederen in de Hebreeuwse taal met een eigen muzikaal  
karakter. Pioniers op dit gebied in die jaren waren David en 

Lisa Loden, een Joods echtpaar verbonden aan de gemeente 
in Netanya. David is klassiek geschoold musicus en een  
alom gerespecteerd dirigent. Hij, en ook zijn vrouw Lisa,  
componeerden veel liederen en na een aantal kleine  
bundeltjes werd het grote Songbook for Messianic  
Worship uitgebracht bij uitgeverij Hagefen/Israël. 
Het eerste lied in deze bundel is ‘Ram venisa haMashiach’.  
De tekst en de melodie zijn van de hand van David Loden.  
‘Hoog en verheven Messias’ is een lofzang op de grootheid van 
de Messias, onze Heer. Het roept op om onze knieën te buigen 
voor Zijn troon. De tekst (hiernaast vertaald weergegeven) en  
de melodie vormen een eenheid. Het kan zowel als vierkwarts 
als zes-achtste maat gezongen en gespeeld worden. 

‘Hoog en verheven Messias’ Refrein: 
Hoog en verheven, o Koning. 
Messias, mijn Heiland en Heer.
Hier in mijn hart is uw woning, 
een tempel tot uw eer.

1. Het offer dat U voor mij gaf, 
betaalde mijn schuld, droeg mijn straf. 
Iedere knie buigt zich neer, 
elke tong brengt U eer.

2. Buigen wij ons voor Zijn troon, 
voor eeuwig heerst Hij als Gods Zoon. 
Ontelbaren zullen Hem zien: 
Lam van God…

GEMEENTELEDEN LEREN EEN DIENST LEIDEN

‘Lekenprekers’ aan het Woord
INTERVIEW • Dertien mensen hadden zich aangemeld en volgen de nu lopende cursus  
‘Aan het Woord’. Gedurende tien avonden leren gemeenteleden van de protestantse  
wijkgemeente Zoetermeer-Zuid onder leiding van beide predikanten Jan en Els van der Wolf  
om een kerkdienst of andere viering voor te bereiden en te leiden. Op zondag 25 januari gingen  
twee cursisten, Gerda Vooijs en Tineke van Goeverden, voor het eerst voor in de eredienst.  
Tineke deed de overdenking, Gerda verzorgde de lezingen en de gebeden. In het kader  
van het maandthema ‘Geef het door’ werden zij geïnterviewd door Kerk in Zoetermeer.

Wat heeft jullie geïnspireerd 
om je aan te melden voor 
de cursus ‘Aan het Woord’?
GERDA Ik werk als leraar op een 
basisschool en ik bereid daar de 
themavieringen voor en leid ze 
ook. Het leek me interessant en 
inspirerend om een kerkdienst 
voor te bereiden en erin voor te 
gaan.
TINEKE Bij mij speelde ook de 
noodzaak een rol. Het is niet 
meer vanzelfsprekend dat je als 
gemeente een predikant kunt 
beroepen. Er dreigt een groot 
tekort aan opgeleide dominees te 
ontstaan. De cursus sluit sowieso 
aan op de behoefte om mijn  
geloof verder te verdiepen.

Kunnen jullie een ervaring  
delen, waarin je geloof een  
cruciale rol speelde?
TINEKE We hebben Psalm 139 
gekozen voor het thema van de 
dienst, die we leiden. Vanuit die 
tekst houd ik de overdenking 
en kiezen we de liederen. De 
psalm is voor mij onlosmakelijk 
verbonden met de geboorte van 
onze kinderen. Maar ook nu onze 
kinderen volwassen zijn, betekent 
de tekst veel voor mijn leven. De 
psalm geeft vertrouwen op God.

GERDA In mijn hele geloofsleven 
speelt deze psalm een belangrijke 
rol. Ik merk aan mijn kinderen dat 
ook jongvolwassenen veel hebben  
aan de tekst van Psalm 139.

Hoe hebben jullie je  
voorbereid op het leiden 
van de dienst?
GERDA EN TINEKE We hebben  
tijdens de cursus geleerd volgens 
een stappenplan te werken. Maar 
eerst steken we een kaars aan. 

De gekozen Bijbeltekst werd 
nauwkeurig bestudeerd. We 
gebruikten daarvoor de techniek 
van ‘close reading’. Vanuit  
verschillende invalshoeken werk­
ten we de Bijbeltekst uit tot de 
overdenking. Wat is de bood­
schap? Wat hoop je dat die bood­
schap doet met de toehoorders? 
Heb je associaties bij de bood­
schap? Bedenk of de boodschap 
verlangen of weerstand oproept, 
enzovoort. De overdenking  

De pijn, die velen voelen bij het  
onvermogen om de kernwaarden 
van geloven door te geven aan 
allen die hen zo lief zijn. Het is  
helaas niet meer zo gewoon, je 
kunt er zelfs wakker van liggen om­
dat je ziet dat het je niet meer lukt.

Er is natuurlijk de vraag: wat is 
voor mij het mooiste wat ik heb? 
En daarna komt: hoe geef ik dat 
mooiste wat ik heb dan door? 

Deze vragen hebben alles met 
elkaar te maken. Immers, als je 
niet weet wat dat mooiste is, kun 
je het ook niet doorgeven. Er zijn 
vele waarden en normen die zeer 
waardevol zijn en die je ook zeker 
door zou willen geven, maar wat  
is nu het meest waardevolle? 
In Johannes 3:16 lezen we dat 
God de wereld zo lief heeft, dat Hij 
het mooiste wat Hij heeft gegeven 
heeft: dat is Zijn Zoon als Redder 

voor de wereld. Voor mij is dat, 
naast al het andere wat ook super­
belangrijk is, het allermooiste wat 
ik aan mijn kinderen en klein­
kinderen door zou willen geven. 

Maar hoe doe je dat dan? Ik denk 
dat twee woorden daarbij de kern 
vormen: bidden en voorleven. 
Met gebed mag je belijden dat 
je doorgeven van het geloof niet 
alleen kunt en daarbij God nodig 
hebt. Je mag je kinderen, klein­
kinderen en geliefden toevertrou­
wen aan Zijn liefde en trouw. 
Tegelijk mag je voorleven wat  
die gift van Gods Zoon voor jou  
betekent in het dagelijks leven. 
‘Het Woord is vlees geworden’, 
lezen we in Johannes 1. Dat zijn 
geen letters, het Woord is wezenlijk 
en tastbaar aanwezig. Zo mogen 

wij wezenlijk en tastbaar onze  
geliefden laten ervaren wat geloven 
inhoudt en wat het uitwerkt. 

Geloven doe je 
samen, geloof 
doorgeven ook

Geloven doe je samen, geloof 
doorgeven ook. Samen mogen 
we allen die ons lief zijn biddend 
en vol vertrouwen voorleven. Dat 
doen we in de overtuiging dat 
Gods liefde groter is dan ons hart. 
Loslaten is soms pijnlijk en het 
kan ons wakker houden, maar 
je mag geloven dat Gods liefde 
groter is dan wij ons ooit voor 
kunnen stellen.  
   

•	 Willem van Rumpt   

KiZ-REDACTEUR

werd uitgeschreven, we hadden  
daarvoor als richtlijn 700 woorden.  
We zochten liederen op bij de 
tekst (in dit geval uiteraard ook 
Psalm 139). Bij deze tekst hebben 
we besloten geen Evangelielezing 
te doen, maar daarvoor in de 
plaats een lied te zingen. We 
hebben samen geoefend met de 
andere cursisten.

Wat is de belangrijkste  
rol van een voorganger  
tijdens de dienst?
GERDA EN TINEKE Onderwijzen 
ligt het dichtstbij, coördineren is 
ook belangrijk. Uiteindelijk gaat 
het om het doorgeven van het 
Woord.

Leren jullie tijdens de  
cursus om te gaan met 
moeilijke vragen over  
theologie en geloof?
GERDA EN TINEKE Tijdens de cursus  
worden door de cursisten wel 
eens moeilijke vragen gesteld. 
Daar denken we over na. Maar 
het is natuurlijk geen cursus  
theologie, een theologisch  
opgeleide predikant beschikt over 
veel meer achtgrondinformatie.

Wat is volgens jullie de 
grootste uitdaging voor  
de kerk vandaag?
GERDA EN TINEKE De boodschap 
van het Evangelie aansprekend 
maken voor het hier en nu!

•	 Jan Blankespoor  

KiZ-REDACTEUR

Het is mogelijk deze vertaling 
te zingen op de melodie van 
het oorspronkelijke lied.  
Probeer het maar eens als  
u het lied beluistert:  
youtube.com/ 
watch?v=nWcrlBO1W1M 

•	 Ron van Ketel

OOSTERKERKGEMEENTE

WAKKER LIGGEN

Als je veel van iemand houdt ...
‘Als je veel van iemand houdt, / geef je het mooiste wat je  
hebt, / dat is heel gewoon.’ Dit is de eerste regel van een  
liedje geschreven en gezongen door Elly en Rikkert Zuiderveld. 
Het slaat de spijker op zijn kop, als we het hebben over  
geloofsoverdracht aan onze kinderen, kleinkinderen en  
allen die ons innig lief zijn. De laatste woorden uit de zin  
zijn ‘dat is heel gewoon’ – en daar zit nu net de pijn. 

Evensong in Oude Kerk 
Muzikale avonddienst in anglicaanse 
traditie. Met Projectkoor Oude Kerk, 
organist Geurt van Lagen en liturg ds. 
Arien Treuren uit Pijnacker rond het 
thema ‘Schepping en herschepping’. 
	 zondag 8 februari, 18.30 uur, Dorps-

straat 59 W oudekerkgemeente.nl 
(voor beelduitzending en liturgie)

VEERTIGDAGENTIJD
Aswoensdagviering
Een krachtig begin van de Veertig
dagentijd, in het teken van inkeer 
en boete. Gezamenlijke viering voor 
iedereen, georganiseerd door  
wijkgemeenten Noord en Zuid. 
	 18 februari, 19.00 uur,  

De Regenboog; Hilbert van Essen 
en ds. Els van der Wolf-Kox  
W pwzn.nl en pwzz.nl

Vespers Oude Kerk
Halfuur van lied, lezing, stilte en gebed. 
	 woensdag 18 februari, 4 en 18 

maart, 19.30-20.00 uur, Dorps-
straat 59 W oudekerkgemeente.nl

Sobere maaltijd  
Open Ichthus
Brood, kom en lepel meenemen. Voor 
wie wil is er daarna een schrijfactiviteit. 
	 elke donderdag vanaf 19 februari, 

17.30 uur, Ichthuskerk E openichthus 
@pwzn.nl (Elvira Keller)

Sobere maaltijd en vesper
Breng soepkom en lepel mee. Na de 
maaltijd is er steeds een vesper. 
	 woensdag 25 februari en 9 maart, 

18.00 uur, De Regenboog

Stilte rond Jezus’  
kruiswoorden
Halfuur van gebed en meditatie steeds 
bij één van de kruiswoorden van Jezus. 
	 donderdag 26 februari, 5 en 12 

maart, 19.15 uur, De Regenboog

Christelijke meditatie
	 16 februari, 10.00 uur,  

De Regenboog T 06-3863 6292  
E evanderwolfkox@gmail.com

Psalmen schilderen
Workshop meditatief schilderen 
langs woord en kleur. Zaterdag  
21 februari en/of 14 maart. 
	 aanmelden: T 06-1542 8619  

E jokevijf@xs4all.nl; € 15  
(materialen, koffie/thee, lunch). 

‘Jij bent geliefd’
Serie van drie over de spiritualiteit 
van Henri Nouwen.
	 3, 10 en 17 maart, 20.00 uur,  

De Regenboog T 06-3863 6293  
E jtvanderwolf@gmail.com 

Vrouwenviering 
Over de kracht van inspirerende 
vrouwen dichtbij en ver weg, bij 
Wereldvrouwendag. 
	 8 maart, 16.00 uur, plaats: 
	 Ichthuskerk, informatie:  

Jacqueline T 06-4468 8551

Gerda Vooijs en Tineke van Goeverden gaan voor in De Regenboog, zondag 25 januari 2026
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KERK & STAD

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant. Bel, mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De agenda Uitgelicht op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel. 

OPEN KERK

Nederlands babbelen
Elke dinsdag en woensdag 
van 10.00-12.00 uur in de Morgensterkerk,  
georganiseerd door Samenwerkings
gemeente Het Lichtbaken. Welkom!
	 Andries van Renssen T 06-30289788

Open Oosterkerk
	 Elke di 13.00-16.00 uur  

E p.j.van.daalen@casema.nl

INLOOP

Inloop De Herberg
Elke di van 10.00-12.00 uur, 
ook voor hulpvragen, i.s.m.  
Diaconaal Centrum Kruispunt. 
	 Dorpsstr. 59 W oudekerkgemeente.nl

Diaconaal Centrum Kruispunt 
Elke di van 13.00-15.00 uur.
voor gesprek, hulp en info. 
	 César Franckrode 60  

T 06-5321 2273  
E info@diaconaalcentrum.nl

Inloop Open Ichthus
Elke wo van 10.00-12.00 uur:  
ontmoeting, gesprek en stilte  
in De Toewending. 
	 Thea Streef T 06-2095 7228 en 

Jenny van den Berg T 079-351 22 40

Koffie-, thee- en  
aandachtschenkerij
Elke do van 10.00-12.00  
in De Oase. Welkom!
	 E info@depelgrimzoetermeer.nl

Inloophuis Rokkeveen
Elke vr in De Regenboog 
10.00-13.00 uur.
•	Middagpauzedienst van 11.30-12.00
•	Elke vierde vrijdag maaltijd 
	 T (079) 361 33 65  

E wil.bettenhaussen@gmail.com 

Inloop Morgensterkerk
Welkom van 10.00-11.45 uur 
elke eerste woensdag.  
	 4 februari, 4 maart, 1 april,  

6 mei en 3 juni T 06-1492 1195  
E inloop@morgenstergemeente.nl

Open Kapelaan
Elke vrijdag kun je terecht  
bij de Kruispunt-inloop in 
de Doortocht-zaal voor een 
praatje, kop thee of koffie en we  
zijn er voor je als je hulp nodig hebt. 
Van harte welkom!
	 10.30-12.30 uur, Nicolaasplein 2  

E info@dekapelaan.nl

PERRON OOSTERHEEM 
Oosterheemplein 320. Pionier Johan-Krijn Klaasse T 06 1628 7567  
E pionier.perron@gmail.com W perronoosterheem.nl 

Fitte Fifty’s
	 elke maandag 10.00-12.00 uur

Breiclub
	 ma 16 feb en 2 mrt, 14.00-16.00 uur 

E tanniejorna@gmail.com 

Ontmoetingslunch
	 elke woe: 12.15-13.15 uur 

aanmelden T 06-3732 1952

Crea Club
	 elke don, 14.00-16.00 uur 

Koffieochtend
Welkom bij Middin Heemburgh.
	 elke vrijdag 10.00-12.00 uur

Wandelclub 
	 elke vrijdag, 10.00-11.00 uur,  

start bij Enjoy Life

Perronmeetings
	 elke zondag om 10.00 uur, 

zie ook pagina 4

Open Lichtzijde
Wegens verbouwing 
voorlopig Open Kerk in De Doortocht! 
	 Elke ma en do van 14.00-15.30 uur, 

Hekbootkade 60 

Open Oude Kerk
	 Elke vr 14.00-15.30 uur  

voor stiltemoment,  
bezichtiging en expositie

BUURTMAALTIJDEN�

Klaver-4-maaltijden
Op 10 en 17 februari en 3 maart  
de afhaalmaaltijden tussen 16.30-17.30 uur. 
Op 24 februari: sobere maaltijd 17.30-19.00: 
soepkom en lepel meenemen. 
	 Kerkenbos 8 T 06-4985 4526 of  

E mtderuiter48@gmail.com

Morgensterkerk
	 do 5 feb, 26 mrt; opgeven T 079-316 99 22

Ichthuskerk
	 dinsdag 24 februari om 18.00 uur
	 E maaltijden@pwzn.nl T 06-5359 9999

GETEKEND

Nieuwe Alpha Cursus!
We starten een nieuwe Alpha Cursus! 
Op woensdag 4 februari organiseren 
we een kennismakingsavond, voor 
iedereen die nieuwsgierig is naar 
Alpha én voor oud-deelnemers die 
interesse hebben in een vervolgcursus, 
de Prayer Course. Nieuwe deelnemers 
maken kennis en krijgen uitleg over de 

Alpha Cursus. Twijfel je nog of Alpha 
of de vervolgcursus iets voor jou is? 
Dan is deze avond een mooie gelegen-
heid om vrijblijvend kennis te maken. 
Introducees zijn ook welkom.
	 19.00 uur, warme maaltijd,  

afronding 21.30 uur; aanmelden en 
meer informatie (ook als je dit later 
ziet) E alphaoosterkerk@gmail.com

ALPHA CURSUS

‘Je geloof uitdragen en door kunnen geven’
VRAGEN EN TWIJFELS • Als je een uitnodiging voor de Alpha Cursus langs ziet komen,  
wil je weten wat dat ook alweer is. Het heeft uitleg nodig. En dat is nu precies de  
bedoeling van deze abc-cursus voor wie meer wil weten over het christelijk geloof. 

In februari start er een nieuwe 
Alpha Cursus in Oosterheem.  
NELLEKE TAK van de Oosterkerk  
is één van de organisatoren en  
begeleiders. Wat drijft haar om 
zich hiervoor in te zetten? 
‘Ik heb zelf een heel positieve en
fijne ervaring gehad met het volgen 
van een Alpha Cursus’, vertelt
Nelleke. Toen haar gevraagd werd 
of ze mee wilde doen in het team 
van deze nieuwe cursus, hoefde zij 
hier niet lang over na te denken. 
‘Het is een hele goede gelegenheid 
om je geloof uit te dragen en door 
te geven. De drive achter Alpha is 
dat de liefde van God voor iemand 
herkenbaar, voelbaar wordt in zijn 
en haar leven en er relatie met God 
kan ontstaan.’

De opzet van de serie bijeenkomsten 
leent zich daarvoor heel goed.  
Er wordt gestart met een maaltijd. 
En waar kom je beter en opener in  

gesprek dan tijdens een maaltijd? 
Het gaat om interesse voor elkaar  
en de dingen die je bezighouden. 
Na het eten volgt een korte  
inleiding over thema’s als ‘Wie is 
Jezus?’ of ‘Waarom bidden we?’. 
Daarover wordt in kleine groepjes 
doorgepraat. 
‘Hoe aftastend dit aan het begin is’, 
zegt Nelleke, ‘hoe intensiever dat 
na verloop van tijd wordt. Je leert 
elkaar kennen en ook vertrouwen. 
Daardoor durf je je uit te spreken. 
Rijk is het ook als er vriendschap­
pen ontstaan. En helemaal als er 
meer belangstelling, ja verlangen 
naar geloofsinvulling groeit.’

Samen met Bernard van den 
Bosch, Marianne van der Slik en 
Arabella van de Laarschot kijkt 
Nelleke Tak uit naar de nieuwe 
cursus en de deelnemers.  
Op woensdag 4 februari is er  
eerst een kennismakingsavond. 

Ontdek de Alpha Cursus. Een reis 
van tien-twaalf bijeenkomsten 
waar je samen op zoek gaat naar 
de basis van het christelijk geloof. 
Waar je jezelf mag zijn, alles mag 
delen, mag twijfelen en alle ruimte 
is voor je vragen en ideeën. 
W alpha-cursus.nl/over-alpha/
	 Heb je interesse en kennismakings-

avond net gemist, bel of mail! Zie 
de gegevens in de Perronrubriek. 

	 Vanuit samenwerkingsgemeente 
Het Lichtbaken is half januari ook 
een Alpha Cursus gestart. 

	 Meer informatie: T 06-2987 6440 
	 W lichtbakenzoetermeer.nl

Kerkenbos 12 (let op: in basisschool De Regenboog) W depelgrimzoetermeer.nl 
pastor-pionier: Gerda Griffioen T 06-2497 5092 E info@depelgrimzoetermeer.nl  

DE PELGRIM		

Ochtendgebed en ontbijt
	 7.30 gebed, aansluitend 8.00 ontbijt  

Emmaüswandeling
	 elke vr, 10.30-12.00; Kurkhout 100

Spelletjesavond
	 6 feb, 19.30, basisschool  

De Regenboog

Pelgrimviering
	 8 feb, 10.00, basisschool  

De Regenboog

Lange-afstandswandeling
Na de Pelgrimsviering op weg met  
het thema. We lopen 10 tot 15 km. 
	 8 feb, 11.30 uur, neem eten  

en drinken mee, € 10 

Taizéviering
Elke vierde zondag: oecumenisch en 
meditatief: liederen, gebeden, stilte. 
	 22 feb, 19.30 uur,  

Moeder Teresasingel 100

Advertenties

Zoetermeer

Dorpsstraat 74 / 2712 AM Zoetermeer / 079-3162081

www. i ch thusboekhandel . n lDorpsstraat 74 
2712 AM  Zoetermeer

079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

A.M. van der Giessen-van Velzen
(079) 3 522 519

Redactie.AMG@online.nl

Heb je zin om te komen kijken 
of het iets voor je is, weet dat je 
welkom bent. 

• Marjolijn van der  
Haven-Verweij

KiZ-REDACTEUR
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CULTURELE AGENDA 
Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

KERK CULTUREEL

 

• Particuliere verhuizingen

• Kantoor- en bedrijfsverhuizingen

•  Nationale en
internationale verhuizingen

•  Verwarmde en beveiligde
inboedel-/archiefopslag

• Verhuiswinkel

Zernikestraat 22  |  2721 KW Zoetermeer  |  The Netherlands  |  079-36 11 368  |  info@henneken.nl
www.henneken.nl

Professionele verhuizers... van huis uit.

OUDE KERK
Carillonconcert
• 7 februari Landelijke vogeltelling: 
alle beiaardiers spelen concerten 
met vogels als thema, zo ook  
Johan van Oeveren vanaf de toren 
van de Oude Kerk in het Dorp.
	• 7 maart Wederzijds verlangen.  
Wij kijken uit naar de lente en daarbij 
hoort dan ook de Lentedans, geschreven 
voor de Zoetermeerse beiaard.
	 vanaf toren Oude Kerk, Dorpsstraat 

59; informatie: beiaardier Johan 
van Oeveren T 06-4803 7180

Lunchconcerten 
	11 feb	 Geurt van Lagen – orgel  
	18 feb	 Deborah Thoen-de Jong – 
		  viool & Panos Gklistis – piano 
	25 feb	 Liselotte van Tol – piano  
	4 mrt	 Carla Bos – harp 
	 12.45-13.15 uur, Dorpsstraat 59, 

deurcollecte W herbergoudekerk.nl

DE REGENBOOG
Regenboogmuziek  
op cello en piano

De uit Zoetermeer afkomstige cellist 
met wereldcarrière Alexander  
Warenberg komt weer optreden. 
Deze keer samen met pianiste Katsura 
Mizumoto. Op het programma staan 
de celloconcerten van Haydn en  
Schumann en er is zeker een toegift. 
Alexander bespeelt een bijzondere 
cello uit 1832 van Alessandro D’Espine,  
ooit eigendom van Paul Tortelier, ter 
beschikking gesteld door de Stretton 
Society. De Japanse pianiste Katsura 
Mizumoto won diverse internationale 
prijzen en treedt wereldwijd op als 
soliste en kamermusicus. 
	 11 februari, 20.15 uur,  

Kerkelijk Centrum De Regenboog,  
Nathaliegang 263; € 16,50 / tot 25 
jaar € 5 / met Zoetermeerpas gratis  
W regenboogmuziek.nl  
(ook voor reserveren)

KUNST IN DE KERK

OOSTERKERK
Na-de-lunchconcert 
Panos Gklistis is een Grieks componist en 

performer en geen onbekende in Zoetermeer. Hij treedt vaak 
als duo op met violiste Deborah Thoen. In zijn Na-de-lunch
programma op 10 februari in de Oosterkerk speelt hij als pianist werk  
van Arvo Pärt, Schumann en Bartók, onder meer diens ‘Boerenliederen’. 
	 10 februari (elke tweede dinsdag), 13.30-14.15 uur, Oosterheemplein 320; 

noteer in de agenda: 10 maart Passieconcert met het Christelijk  
Mannenensemble Zoetermeer

Medio 2023 is de Pelgrimskerk aan 
de Eerste Stationsstraat door de 
Protestantse Gemeente verkocht 
aan de Gereformeerde Gemeente 
te Zoetermeer. Tegelijkertijd heeft 
de Gereformeerde Gemeente het 
pijporgel van de Vredekerk aan­
geboden aan de Oosterkerk. Eind 
vorig jaar is definitief besloten dit 
orgel uit 1980 over te plaatsen. 

Het is mooi dat dit orgel in  
Zoetermeer blijft. De verwachting 
is dat medio 2027, als de Gere­

formeerde Gemeente klaar is met 
de verbouwing van de Pelgrims­
kerk en het bijbehorende Centrum, 
het orgel zal verhuizen van de  
Vredekerk naar de Oosterkerk. 
In de Oosterkerk zal een orgel­
balkon gebouwd moeten worden 
waarop het orgel komt te staan. 
Uiteraard kost dit project ook de 
nodige euro’s. De orgelcommissie  
is drukdoende om het project 
kostendekkend te krijgen. Ook zal 
binnen afzienbare tijd een actie 
worden gehouden om mensen  

van binnen en buiten de gemeente  
de mogelijkheid te geven om een  
bijdrage voor het orgel te schenken. 

•	 Aart Hak

VOORZITTER ORGELCOMMISSIE

Vredekerk-orgel ingetekend in Oosterkerk 

Nieuwe expositie in Oude Kerk
Vanaf vrijdag 6 februari is er op  
verschillende momenten in de week 
een nieuwe expositie te bezichtigen 
in de foyer van De Herberg, de grote 
benedenzaal van het aangebouwde 
centrum van de Oude Kerk. Zoetermeer-
der Albert Boot laat krachtig werk zien 
onder de titel ‘Moments that drift’. 
Hij werkt kleurrijk en expressief in 
verschillende stijlen en presenteert 

daarbij ook enkele van zijn ‘Quirky Objects’: ongewone creaties die je aan het 
denken zetten. Welkom en neem de tijd om deze kunstwer-
ken op je in te laten werken.  
	 Geopend tijdens Inloophuis dinsdag 10.00-12.00 uur, 

rondom Lunchpauzeconcerten woensdag 12.30-14.00 uur, 
Open Kerk vrijdag 14.00-15.30 uur, en na de kerkdienst op 
zondagmorgen W herbergoudekerk.nl

BERAAD VAN KERKEN-AVOND

Straatkerk-dominee over  
‘herverdeling van goederen en aandacht’
VERSLAG • In het januarinummer van KiZ stond een boeiend interview met ds. Martijn van  
Leerdam, predikant-directeur van de Rotterdamse Pauluskerk. Op woensdag 21 januari was  
hij door het Beraad van Kerken Zoetermeer uitgenodigd om over zijn ervaringen te vertellen. 
Onder grote belangstelling vertelde hij over de missie en activiteiten van de Pauluskerk, ook  
wel ‘straatkerk’ genoemd, met dagelijks bezoekers die aan de rand van de samenleving staan. 

De Rotterdamse Pauluskerk biedt 
daklozen en ongedocumenteerden  
een thuis en ontvangt hen met 
koffie en thee, maaltijden en 
aandacht. Zowel geestelijke als 
medische zorg wordt geboden en 
soms ook een slaapplaats. Daartoe 
zijn veel vrijwilligers in touw. De 
Pauluskerk is daarnaast ook een 
gewone kerk met een gemeente en 
zondagse erediensten, catechisa­
tie, lezingen en soms een huwelijk.
Ds. Martijn kwam met drie inleidin­
gen, vol met praktijkvoorbeelden: 
hoe van donaties voor dak- en 
thuislozen maaltijden of een kop 
koffie kan worden gepresenteerd. 

‘Herverdeling van geld en goede­
ren’ noemde hij dat. En hoe deze 
mensen, die bijna altijd bot vangen 
bij overheidsinstanties, een dak 
boven hun hoofd krijgen, bezig­
heden, lichamelijke verzorging 
en gezelligheid: herverdeling van 
aandacht. Daarbij erkennend dat 
hij soms ook nee moet verkopen, 
bijvoorbeeld als een alcoholist een 
slaapplaats wil bemachtigen.  
Martijn gaf ook aan dat andere 
kerken hiervan kunnen leren.
Na afloop van zijn indringende 
verhaal werd gesteld dat het met 
de recent opgerichte diaconale 
Kruispunt-centra en inlooppunten 

in Zoetermeer wel dezelfde goede  
kant op gaat. Helaas zijn er hier 
nog geen slaapplaatsen voor  
dak- en thuislozen. 
Natuurlijk kwamen er ook zorgen 
uit de aanwezige kerken. Kunnen 
zij door vergrijzing en afname van 
ledenaantal dit allemaal wel op­
brengen? Welnu, je hoeft als kerk 
niet structureel de taken van de 
overheid over te nemen, maar wel 
tijdelijk. Ambtelijke molens malen 
soms nou eenmaal langzaam. 
Want ook in Zoetermeer is armoede 
en eenzaamheid, laten de kerken 
daar oog en hart voor houden. 

•	 Jan Blankespoor

KiZ-REDACTEUR

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL

H E R B E R G 
OUDE KERK
ZOETERMEER

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl  M 06 8351 0287 

klassieke 
concerten 
en zaal-
verhuur 

Een fatsoenlijk 
Zoetermeer.
Bekijk onze oplossingen voor 
Zoetermeer op cda.nl/zoetermeer

           Vragen, opmerkingen  

of ideëen om Zoetermeer

nog mooier te maken?  

Scan de QR-code!
Véronique
Frinking

Nieuw orgel voor de Oosterkerk

Advertenties
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SEM VERDOUW is sinds anderhalf 
jaar docent godsdienst aan deze 
Zoetermeerse vmbo-totaalschool 
voor basis-kader-mavo. Samen 
met collega Lizanne Schilt en de 
leerlingen zelf bereidden ze de 
Kerstviering van vier keer een uur 
op dinsdag 16 december in de 
Oude Kerk voor. 
‘Het ONC-koor zong, leerlingen 
lazen Bijbelgedeelten in een  
liturgie die door hen zelf voor­
bereid en verdeeld was. ‘Actief 
leren en veel doen’ is het school­
motto. Daar komt een Kerstviering 
op deze manier helemaal aan 

tegemoet: doe maar mee,  
dit is iets van ons samen.’

‘Bijzonder was dat net voor de 
viering een meisje spontaan 
kwam met Johannes 3:16: ‘Alzo 
lief heeft God de wereld gehad 
...’ Ze wilde die tekst graag  
delen en voordragen. Het vraagt 
inspelen, maar belangrijk om 
hiervoor open te staan op zo’n 
moment. Noem het gevoelig­
heid met de Heilige Geest.’

Wat er gebeurde zodra leerlingen  
de kerk binnenstapten, was  
opmerkelijk. ‘Dat ze stil zijn, dat 
ze luisteren, dat er aandacht was 
voor de verhalen. Het visuele helpt 
ook: het gebouw, de kaarsen  
die branden, de dominee die  
iets vertelt. Ze zijn ook razend 
nieuwsgierig, veel jongeren  
komen voor het eerst in een kerk.’

Ook het concrete spreekt aan. 
‘De teamleider vertelde over 
een oud-leerling, die zijn leer­
krachten aardig dwarsgezeten 
had. Op een middag stond die 
jongen met een kar vol rozen 
voor de school: ‘Ik heb Jezus 
leren kennen. Ik wil mijn  
docenten graag een roos  
geven.’ Met zo’n verhaal kunnen 
leerlingen zich identificeren.’

Als docent godsdienst komt Sem 
op een open christelijke school als 
het ONC allerlei typen godsdien­

stige overtuigingen tegen, van 
uitgesproken atheïst en agnost  
tot christelijk, hindoestaans en  
moslim. Hoe gaat hij daarmee om? 
‘Ik vind het belangrijk om de  
individuele leerling te zien, met 
de eigen situatie en geloof.  
Als christen en docent probeer  
ik vooral uit te dagen. Niet met  
argumenten en het verdedigen 
van overtuigingen, maar door uit 
te dragen en te spiegelen.’

‘In de les hadden we het een keer 
over vergeving gehad en over  
verzoening door Jezus Christus. 
Een islamitische leerlinge die 
nableef vroeg waarom dit nodig 
was. Je kunt toch gewoon tot 
Allah bidden? Ik vertelde dat ik het 
voor mijzelf zie als een bloem die 
ik mooi vind. Is dat: je best doen 
om niet te zondigen en afwachten 
of Allah vergeeft? Of is dat: leven 
vanuit blijdschap en zekerheid dat 
Jezus Christus aan het kruis de 
brug heeft geslagen naar God?  
In zo’n gesprek gaat het niet om 
de waarheidsvraag, meer om waar 
je blij van wordt.’ 

‘Ik wil graag zoveel mogelijk  
van de Bijbel doorgeven en jonge 
mensen helpen in het maken van 
keuzes. Verder heb je gewoon te 
maken met waar godsdienstlessen  
aan moeten voldoen: het brede 
spectrum van geloven laten  
zien. Dat geeft richting. Het is wel 
een hoop van mij dat leerlingen 
zich gaan verhouden tot Jezus 
Christus en Hem navolgen.’ 

•	 Marieke van der Giessen-van Velzen

KiZ-REDACTEUR

PERSPECTIEF
In de Perspectief-rubriek wordt steeds een bijbeltekst 
belicht, gewoonlijk gekozen uit het leesrooster van  
Taizé ‘Elke dag de Bijbel open’, en voorzien van een 
(kunst)afbeelding.  

DIENEN & DELEN 

LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open
Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé  
gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster 
voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

UITGELEZEN Zoektocht naar ‘waarheid’ om door te geven

DI. 3 FEBRUARI Deuteronomium 8:14-18
Mozes sprak tot het volk: U mag uw God 
niet vergeten. Was hij het niet die u uit de 
slavernij bevrijdde; die u veilig door die 
grote woestijn leidde, dat dorre land waar 
geen water te vinden is; die voor u water 
liet ontspringen uit de rots?

WO. 4 FEBRUARI Psalm 71
Ik blijf naar u uitzien, God, u lof brengen, 
meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw 
gerechtigheid.

DO. 5 FEBRUARI Marcus 7:31-37
Jezus nam de doofstomme man apart en 
zei tegen hem: “Effata!”, wat betekent: 
“Ga open!” Meteen gingen zijn oren open, 
zijn tong kwam los en hij kon normaal 
spreken.

VR. 6 FEBRUARI Micha 7:18-20
Wie is een God als u, Heer, die schuld 
vergeeft en aan zonde voorbijgaat?

ZA. 7 FEBRUARI Matteus 7:7-11
Jezus zegt: Vraag en er zal je gegeven 
worden, zoek en je zult vinden, klop en er 
zal voor je worden opengedaan.

ZON. 8 FEBRUARI Matteus 5:13-16
Jezus zei tot zijn leerlingen: Jullie zijn het 
zout van de aarde. Maar als het zout zijn 
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout 
gemaakt worden?

MA. 9 FEBRUARI Jeremia 1:4-8
De Heer zei tot Jeremia: Voordat ik je 
vormde in de moederschoot, had ik je al 
uitgekozen en aan mij gewijd.

DI. 10 FEBRUARI Marcus 1:1-8
Dit is het begin van het Evangelie van 
Jezus Christus, de Zoon van God. Volgens 
wat geschreven staat in Jesaja, de pro-
feet: Let op, ik zend mijn bode voor je uit, 
hij zal je een weg banen. Een stem roept 
in de woestijn: maak de weg van de Heer 
gereed, maak recht zijn paden!

Wat je ontvangt, geef je door

‘Mijn vader was een zwervende Arameeër.’
Deuteronomium 26:1-11

Wanneer Israël het beloofde land binnenkomt, klinkt er geen oproep  
om vooral hard te werken of zichzelf te bewijzen. Het eerste wat  
God vraagt, is verrassend eenvoudig: ‘Breng een deel van wat je  

ontvangen hebt terug.’ Niet omdat God het nodig heeft, maar omdat wij het nodig 
hebben om herinnerd te worden aan waar alles vandaan komt. Hiermee wordt de 
basis gelegd voor de godsdienst van Israël. Want hoe kun je iets aan God geven? 
Dat wordt onder andere mogelijk gemaakt in de symboliek van de eredienst.

De boer staat daar voor de priester met zijn mand vol eerste vruchten.  
Hij spreekt woorden die generaties vóór hem hebben uitgesproken: ‘Mijn vader  
was een zwervende Arameeër …’ Het is een verhaal dat telkens opnieuw wordt 
doorgegeven. Een verhaal dat zegt: wij leven van ontvangen genade. Niet van 
onze eigen kracht, maar van Gods trouw, die mensen bevrijdt, leidt en voedt.

In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen laten we nog eens extra tot ons 
doordringen, dat Jezus geen materiële – en dus symbolische – gaven schenkt 
aan Degene die Hij Vader noemt. Zijn hele bestaan is een geschenk: leven 
voor anderen en het offer van Zijn kruisdood.

Het offer in Deuteronomium eindigt in een feestmaal. Iedereen mag  
meedoen, ook de vreemdeling. Dankbaarheid wordt gedeeld. Wat ontvangen 
is, wordt doorgegeven. Zo wordt de zegen niet kleiner, maar groter. 
Misschien is dat ook voor ons de uitnodiging van vandaag. Hoe kunnen wij  
ons leven omvormen tot een geschenk aan God? Alles wat wij hebben aan 
tijd, aandacht, liefde, is ons eerst gegeven. Het wordt pas echt om van te 
genieten wanneer we het doorgeven. 

Moge God ons leren om te leven met open handen: ontvangen wat Hij geeft, 
herinneren waar we vandaan komen, en doorgeven wat ons is toevertrouwd.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.

Lied 418 vers 2, Liedboek 2013

•	 ds. Erika Dibbets-van der Roest

PREDIKANT ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)

‘Ik wilde iets schrijven over de waarheid’, had ik 
vorige week op de redactievergadering gezegd. 
Bij De Krant wordt namelijk een heel eenvoudige 

opvatting van de waarheid gehanteerd: er is er maar één, 
die bestaat uit objectief waarneembare feiten, die wij als 
journalisten vervolgens zo neutraal mogelijk beschrijven. 
Maar in werkelijkheid houden steeds meer mensen er hun 
eigen waarheden op na, die niet altijd uit feiten bestaan, 
maar die voor de mensen zelf niet minder waar zijn.’

Deze uitspraak uit de mond van hoofdpersoon Pyotr  
geeft kort weer waar het in de roman Een kern van  
waarheid om draait. Auteur Peter Buurman laat in deze 
roman de freelance journalist Pyotr een zoektocht maken 
naar ‘de waarheid’ die hij wil doorgeven aan zijn lezers.  
Er vinden vreemde gebeurtenissen plaats, zoals een  
meteoriet die Pyotrs kamer binnenzeilt. Of Pyotrs ervaring 
tijdens een bijzondere bijeenkomst van een genootschap 
dat gelooft dat Nederland kampioen werd in 2010. 
Fictie en werkelijkheid worden beide ingezet door  
Buurman, waardoor de lezer meegetrokken wordt in  
de zoektocht naar de waarheid. Is er sprake van  
complottheorieën of bestaat er alleen een kern van  
waarheid? Kun je aan alles twijfelen? 

Deze vragen worden getoetst aan bijvoorbeeld de dood 
van Paul McCartney, waar duizenden fans in geloofden. 
Of aan de bestaande theorie van Peter McIndoe, die stelt 
dat vogels niet echt bestaan. Ze zijn ‘in de jaren zestig 
uitgeroeid en vervangen door surveillancedrones, die er 
wel uitzien als vogels maar dat dus niet zijn. Als je een 
vogel op een stroomkabel ziet zitten wordt zijn batterij 
opgeladen. Birds are not real.’

Pyotr is geobsedeerd door de hardnekkige waarheid- 
ontkenners, maar Buurman laat hem van een afstandje 
toekijken. De journalist komt niet veel verder dan op te  
merken waar het om gaat: ‘Dat is ook belangrijk om te  
onthouden als we het over de waarheid 
gaan hebben: de feiten spreken niet 
altijd voor zich.’
Een echt antwoord krijgt de lezer niet, 
je mag het zelf invullen. ‘Want dat is 
ook belangrijk ...: het is een  
persoonlijke kwestie.’

• Hanneke Lam
KiZ-REDACTEUR

Peter Buurman, ‘Een kern van waarheid’, 
Das Mag Uitgevers, 2024, € 22,50

GODSDIENSTDOCENT SEM VERDOUW:

‘Laten zien wat écht belangrijk is’ 
INTERVIEW • De Oude Kerk in de Dorpsstraat stroomde een decembermorgen lang vol 
leerlingen van het Oranje Nassau College Clauslaan. Duizend jongeren, die normaal 
gesproken veel bewegen, kletsen en het gezellig hebben, vierden Kerst in een sfeer 
van liefde, hoop en licht, zonder één enkel incident. Wat gebeurde daar? En wat 
kan een docent godsdienst betekenen en overbrengen voor zijn leerlingen? 

Reactie van Jan-Kees Vos,  
ouderling en gastheer Oude Kerk: 
‘Ik was geraakt door de gedisciplineerd-
heid en aandacht van de leerlingen,  
en ook door de verhalen en enkele  
persoonlijke getuigenissen. Dit was  
niet zomaar een samenzijn om in de 
kerststemming te komen. Om te zorgen  
voor een betere wereld zouden wij  
allemaal een beetje moeten zijn zoals 
Jezus de Redder van de wereld, was  
de boodschap. Wie zegt dat de jeugd 
geen eerbied en respect meer kan  
opbrengen voor het evangelie van  
Christus, en voor het Huis van God,  
heeft het mis. Het waren mooie  
lichtpuntjes in de aanloop naar  
het feest van het Licht, het  
Christusfeest!’

Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen,
vruchtbaar in de Heer.


